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Activiteitenprogramma

Boottocht KBO-PCOB

Op dinsdag 5 september starten wij het seizoen
weer met een boottocht. Deze keer gaan we naar
Grou. U wordt verwelkomd aan boord met een
kopje koffie of thee met appelgebak.

De boot vertrekt om 9.30 uur, inschepen vanaf
9.00 uur en rond 17.00 uur komen we weer in
Sneek aan.

Tussen de middag is er een lunch en vanaf
ongeveer half twee kunt u een uurtje van de boot
af om wat rond te wandelen in Grou. Verder wordt
u's middags nog voorzien van een kopje koffie of
thee of iets fris.

De kosten van de boottocht bedragen 50,00 euro
per persoon.

In de nieuwsbrief die eind augustus uitkomt staat
nog meer informatie.

U kunt zich van 14 t/m 30 augustus opgeven bij
de volgende contactpersonen:

Heleen Postma
email: siebepostma@planet.nl
tel. nr. 0515-416370

Lenie ten Have
email: beltenhave@hotmail.com
tel.nr. 0515-414414

Lies Evertse
email: l.evertse@live.nl
tel. nr. 0515-707030

Terugblik

Impressie van een geslaagde lunch.

Op woensdag 31 mei verzamelden zich 37 leden
van PCOB/KBO bij van der Valk voor een
feestelijk lunchbuffet. Vanaf half twaalf reden de
taxi's af en aan.

Om twaalf uur gingen de deuren open van het
restaurant en konden we een eerste ronde maken
langs de prachtig aangeklede schotels en
schaaltjes met heerlijkheden. En het bleef niet bij
één ronde!! Wat een keuze! Vlees, vis, salades,
soep, hartige hapjes en zoete lekkernijen. Wat
een feest en wat een keuze.

De gezelligheid van met elkaar eten straalde je
tegemoet. Uiteraard is dit niet goed voor de lijn
maar .... Zeker voor mensen die vaak alleen eten
is het erg fijn om met méér mensen aan tafel te
zitten. Thuis zegt de lege stoel tegenover je niets
terug, hier heb je leuke gesprekken met elkaar.

Rond twee uur ging een ieder voldaan weer
zijns/haar weegs.

Na afloop kwam de vraag: wanneer is de
volgende keer??? Dat zal de tijd leren. Komt vast
wel in de Nieuwsbrief.

Corry van Laar-Rooijens

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING
SENIOREN IN SNEEK

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en
overige automobilisten die voor verlenging
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd,
kunnen hiervoor terecht bij Goedkope
Keuringen op 4 juli, 8 augustus en
vervolgens eens per maand aan de Ubbo
Emmiusstraat 62.

Voor informatie en een afspraak belt u naar
het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83
616. Zelf een datum reserveren kan via de
website: www.goedkopekeuringen.nl. De
artsen waar wij mee samenwerken zijn
aangesloten bij het ZorgDomein.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch €
45,00, C/D/E en Taxipas € 55,00.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij
de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst
een Gezondheidsverklaring gekocht te
worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en
via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met
DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het
kan een aantal weken duren voordat u de
papieren die de arts moet invullen
thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of
via de mail).

Z.0.Z



Van de Secretaris.

Terug van weggeweest.

Toen we in Dover van de boot af reden dook
er eensklaps een rood bord op met het woord
"RAMP”. Hoe kan dat nou, dacht ik. Zo'n
mooie oude democratie die zich
ternauwernood ontworsteld heeft aan het juk
van Brussel. De mensen zouden hier toch
allemaal vrolijk en blij moeten zijn. Mijn
kennis van de Engelse taal bleek te diep
weggezakt. Google leerde mij dat dit geen
ramp was maar juist een warm welkom. “een
Oprit”. Vriend kom hogerop!

We gingen een zwager opzoeken in Chepstow,
dat ligt vlak over de grens met Wales. Heen
langs de zuidkust van Engeland. Terug langs
een wat noordelijker route weer naar het
oosten ergens midden tussen Birmingham en
Londen. Dan met de nachtboot van Harwich
weer terug naar Hoek van Holland. Er liggen
een paar prachtige natuurgebieden op die
route.

In Engeland zijn de natuurgebieden nog echt
helemaal van de natuur en op de campings
vind je dus zelden WIFI. Ook 4G van de mobiel
staat daar in ruraal gebied op een
buitengewoon laag pitje. Er was dus alleen
oud nieuws beschikbaar omdat het tot wel
anderhalf uur duurde om het in te laden toen
het nog nieuws was.

Op mijn verjaardag die ik vierde op de boot
van Duinkerken naar Dover kreeg ik van mijn
vrouw het nieuwste boek van Pfeijffer getiteld
“Alkibiades”. Een pil van dik 800 bladzijden.
Ze moet gedacht hebben: dat is ie ook eens
even stil. Overigens een prima verhaal om je
leesvaardigheid wat te oefenen: zinnen van
soms wel 80 woorden, maar prachtig van taal
en als je er even over nadenkt zelfs te
begrijpen. Ik heb het in 10 dagen uitgelezen.
Een heel boeiend en eigenlijk buitengewoon
actueel boek over de stadsstaat Athene in het
oude Griekenland.

Het belangrijkste thema is de broosheid en
kwetsbaarheid van de democratie, die toen
ook al onder grote druk stond.

In het Nederland van nu zijn de protesten niet
van de lucht en om de hoek woedt een oorlog.
Athene was een democratische staat omringd
en bedreigd door grote autocratische rijken.
Het bestuur van Athene was niet in handen

van één machthebber maar werd bepaald
door de politiek. En in die politieke strijd van
toen hoorde je ook al Wilders en Baudet
praten. Verkleed als Grieken uiteraard.

Alkibiades is verknocht aan de democratie
maar zet bij de effectiviteit er van grote
vraagtekens. In zijn gesprek met de wijze
Socrates zijn de heren het er wel over eens
dat je in de politiek de waarheid zou moeten
spreken. Maar, zegt Alkibiades, als ik in een
debat de waarheid spreek en mijn politieke
opponent poneert een leugen, dan zegt die
erbij dat het zijn mening is. Dat mensen een
mening kunnen en mogen hebben kan je niet
betwisten. Maar in dat politieke spel wordt
mijn waarheid daardoor ook een mening.
Over meningen beslist het volk. En dat doen
ze meestal niet erg slim. Met democratie win
je geen oorlog. Later bleek dat.

Ik had nog 10 dagen vakantie over, maar ook
een van een vriend gekregen nog dikker
boek. De totale columns van de journalist
van Roosmalen. Ik lees de NRC niet en ik
moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit van
hem had gehoord. Een Roomse jongen
opgegroeid in Velp bij Arnhem. Zoon van een
provinciale ambtenaar die zijn leven lang
voorstellen heeft gedaan. Een jongen die
heel liefdevol schrijft over zijn dementerende
moeder. Maar ook een, die zich heeft
ontwikkeld tot een hartstochtelijk heiden. Die
er van houdt om met veel lawaai tegen alles
aan te schoppen wat heilig is, of was, in Velp
en Arnhem. Vitesse bijvoorbeeld. Of de EO-
jongerenbeweging. Of Jan Siebelink.

Dat Marcel van Roosmalen overal een

mening over heeft, daar is geen twijfel over
mogelijk.

Hulp nodig bij een WMO aanvraag?

U kunt iedere dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur Paula
Silvius bellen. Telefoon 0611249781. Ook voor
andere hulpvragen dan WMO kunt u bij Paula
terecht.





